
Orde van dienst voor zondag 15 juni 
Voorganger  Ds. Joke van Doorn 
Ouderling:  Petra Spies 
Diaken:   Titia de Jong 
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma    
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom   
 
Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

 
Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan) 
 
Ouderling:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderling:  Wij wachten op U!  

Gij opent uw hand en schenkt ons elkaar als 
pelgrims op weg. 

Allen:  Geef ons een hart doorzichtig en zuiver. 
Herschep met uw Geest ons leven als 

nieuw.  
 
 
Eerste lied Ps139 vers 1, 5, 8 en 14 



 
5 
Al nam ik voor mijn vlucht te baat 
de vleugelen van de dageraad, 
al woonde ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 
 

8 
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 



14 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 
 
Groet:  
 

Voorganger: De Heer zij met jou!  
Gemeente: Ook met jou zij de Heer!  
(Hierna gaan we weer zitten) 
 
Gebed om ontferming 
Beantwoord met: gesproken Heer ontferm U  
 
Gloria: Lied 305 

 
 



2 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de 
erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen 
aan! 
 

3 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven 
doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen 
voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los 
voorgoed! 

WOORD 

Waar het over gaat, vandaag   
 (Eventueel: gebed bij de opening van het Woord en/of 
gesprek met de kinderen) 
Lied als de kinderen naar de kindernevendienst gaan: 

 
1e Lezing: uit Willibrordvertaling van 1995 
Wijsheid van Jezus Sirach Hfd 2: 1t/m 6 
1Mijn zoon, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor 
op beproevingen 2 Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat 
het sterk zijn, en wind u niet op als de tegenspoed 
komt.  3Houd u aan Hem vast en laat Hem niet los: dan zult gij 
uiteindelijk verheven worden.  4Alles wat u overkomt moet ge 
aanvaarden; gij moet geduldig zijn in de wederwaardigheden 
die u vernederen.  5Want goud wordt in het vuur beproefd en 
de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering.  
6Vertrouw op Hem en Hij zal u helpen; bewandel rechte wegen 
en stel uw hoop op Hem.  



Lied 691 

 
2 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 
3 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 



 
2e Lezing 1 Korinthe 13 
Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de 
liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle 
cimbaal.  2Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle 
geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof 
dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.  3Al 
deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de 
vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.  4De 
liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, 
zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.  5Zij geeft niet om de 

schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad 
maken en rekent het kwade niet aan.  6Zij verheugt zich niet 
over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.  7Alles 
verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt 
zij.  8De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal 
verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde 
nemen.  9Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons 
profeteren.  10Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het 
onvolmaakte afgedaan.  11Toen ik een kind was, sprak ik als 
een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik 

man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.  12Thans 
zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht 
tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik 
ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.  13Nu echter blijven 
geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de 
grootste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 791 

 
2 
Liefde, die ons hebt 
geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons 
raakt, 
alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede 
maakt. 
 
3 
Liefde luidt de naam der 
namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

 
 

 
4 
Liefde waagt zichzelf te 
geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het 

leven, – 
daarop hebt Gij ons 
gebouwd. 
 
5 
Liefde laat zich voluit 
schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest 
gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 
 

6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
 



Uitleg en verkondiging 
  
Muzikale meditatie  
 
ANTWOORD 
Lied 316 

 
2 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
3 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 



4 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
 
Mededelingen 
 (De kinderen komen hierna terug)  

Inzamelingen:  
1e Diaconie & Kerk 
NL37 INGB 0000 8448 06 
2e. PGL Jeugdwerk 
NL65 RABO 0373 7242 68 
(ieder dit dat wil kan een lichtje ontsteken aan de Paaskaars…) 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden beantwoord met: 
 

Liedboek 367k) 

 
Stil gebed, 

Onze Vader gezongen; 
Onze Vader uit: ‘Op de adem van een stem’, Liederen uit de 
gemeente van Leeuwarden-Camminghaburen, p. 55, muziek: 
Marcus Veenstra  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied (staande) Lied 416 



 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



Heenzending en zegen 
 
Beaamd met:   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en limonade in de foyer!  
Actuele informatie is te vinden op: 
www.kerkincamminghaburen.nl 
 


